
Sietze.

Zo jong zo piep.

De tienerjaren maar net ontgroeid.

Wist te doen wat menig jongmens niet voor ogen had.

De vijand raken waar het kon, geheel alleen bedacht.

Niemand kende jouw bedoeling, de daad was echter moedig.

Een vliegtuig kapen, gebruiken voor verzet.

Het noodlot tartend, niet ontkomend en de gevolgen dragend.

Getransporteerd naar een gevangenkamp, ver weg van huis en 
Vaderland.

Zonder pardon, ontnomen het leven, voor deze daad.

Daarom allen gekomen, te gedenken Sietze op deze plaats.


